Nu nog maar alleen

het lichaam los te laten

de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht

het rode, zuivere van de late zon

te zien, te volgen en de eigen weg te gaan
Het werd, het was, het is gedaan

-M. Vasalis-

In liefde verbonden

Wat gaan we je missen

Johannes Jacobus Matthias

Jan Manderfeld

*5 mei 1942 + 28 maart 2024

Liefdevolle echtgenoot van onze moeder, oma en
overgrootmoeder Tineke de Visser 7

Lieve Jan, jij bent onze vader, opa en vriend.

Wij zijn blij dat we jouw kinderen en kleinkinderen zijn en
je liefde en vriendschap mochten ontvangen. Je hebt een
hele grote plek in ons hart. Jij leeft in ons voort.

Je hield van jouw stad Den Helder, haar natuur, historie en
cultureel erfgoed.

Je was een warm, liefdevol en uniek mens.

Integer, respectvol, sociaal democraat in hart en nieren,
een verbinder, zorgzaam, vriend, hoofd van de familie,

ons baken. Je hebt ons de liefde voor de natuur en het leven
bijgebracht en om te doen wat er toe doet: “Er zijn voor elkaar”.

Bedankt dat je aanwezig was bij het afscheid van Jan.
En zoals Jan dat ons meegaf:

“Draag zorg voor wie en wat je lief is en houd elkaar vast”.

Kinderen en kleinkinderen

Den Helder, april 2024



